Omdat we slecht luisterden Weil wir nicht zuhorten,

omdat niet dat hele erge weil nicht das ganz Schlimme

maar steeds dat bovenmenselijke sondern immer das Ubermenschliche
voor ons buitenstaanders fiir uns AufRenstehende

voor ons ongelovigen fiir uns Unglaubige

VOOT mij fir mich

nu zoeken we naar overlevenden jetzt suchen wir die Uberlebenden
graven de overledenen op graben die Toten aus

met onze vragen mit unseren Fragen

hechten ons aan wat overbleef hangen wir an das, was Uubrigblieb

een rood driehoekje ein rotes Dreieck

een vodje textiel met het nummer: 123231 einen Fetzen Textil mit der Nummer: 123231
beschreven snippers vergeeld papier beschriebene Schnipsel vergilbtes Papier
beturen we starren wir uns an,

want we willen weten denn wir wollen wissen

krijgen haast, wij haben es eilig, wir

kinderen van een bovenmaatse moeder Kinder einer tibergroRen Mutter
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